
Van ver daarbuiten naar diep hierbinnen 
 

Wat doe je als je zenuwachtig bent? 

Waaraan denk je als je onrustig bent? 

Hoe voel jij je wanneer je mensen thuis ontvangt? 

Wat gebeurt vanbinnen in jou als je in een drukke omgeving bent? 

Hoe ‘ZEN’ ben je als iedereen rondom jou door elkaar praat? 

 

Ik hoef dat allemaal niet te weten. 

Iedereen heeft zijn eigen verhaal. 

 

Wat ik wel ervaren heb is de rust, 

die ontstaat diep in mezelf en ver buiten mij, 

wanneer ik een Happy Circle creëer 

met bloemen, bladeren, noten, zaden, steentjes. 

 

Ik zorg voor alles 

jouw eigen favoriete materialen kan je ook meenemen 

 

Daarom streef ik ernaar om zoveel mogelijk mensen te bereiken die 

~ dit ook willen ervaren 

~ die dit ook willen leren 

~ die ook hun (klein)kinderen willen inspireren 

 

Ik verzorg deze 3 uur durende workshop voor een vrijwillige bijdrage, 

want ik wil graag iedereen een kans geven. 

Wie toch liever een richtprijs verlangt, denk dan richting 25 euro per persoon. 

(en voor kinderen ouder dan 8 jaar, de helft) 

Per consumptie wordt een aparte bijdrage gevraagd. 

 

Graag heb ik wel uiterlijk een dag voordien een seintje via 

regenboogvrouwtje@gmail.com 

of 

sms naar  0485 515 861 
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